UITNODIGING

Soroptimisten Amsterdam-Amstel organiseren in samenwerking met restaurant Lalibela

FONDSWERVINGS-LUNCH TEN BATE VAN AWSAD ETHIOPIE

Association for Women’s Sanctuary and Development
Een opvanghuis in Addis Ababa voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel en huiselijk geweld.

Datum: Zondag 26 oktober 2025
Plaats: Amsterdamse Bostheater (studio binnen)
12.30 uur inloop en welkomstdrankje
13.00 — 16.00 uur lunch verzorgt door Ethiopisch restaurant Lalibela
Tussen de gangen door is er een live-stream-interview met AWSAD in Addis Ababa.

Kosten inclusief drank € 60 pp — of meer natuurlijk voor het goede doel.
Kun je niet komen? Een vrijwillige bijdrage is ook zeer welkom!

Aanmelden:
stuur een email aan amsterdamamstel@soroptimist.nl
en maak het bedrag over via https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=AllVsbqVi20TuKfeDOP5JVLVIMbKwIHk
of op NL 35 INGB 0002 2103 11 t.n.v. soroptimistclub amsterdam amstel

NN

Om 11.00 uur een boswandeling met bosbioloog Nico de Jong (max. 15 personen, aanmelden via email).
Na afloop om 16 uur voor liefhebbers een Ethiopische film/documentaire (titel later bekend).


mailto:amsterdamamstel@soroptimist.nl
https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=AllVsbqVi20TuKfeD0P5JVLVlMbKwlHk

Soroptimisten Club Amsterdam Amstel steunt sinds 2021 Stichting AWSAD, de Ethiopische organisatie voor
meisjes- en vrouwenopvang. Clublid Marieke Ruinaard kent de directeur Maria Munir persoonlijk: Maria heeft
een lange loopbaan als rechter en vrouwenrechtenactiviste. Zij heeft in 2003 AWSAD opgericht, dat zeven veilige
opvanglocaties op verschillende plekken in Ethiopié beheert en trainingen organiseert voor de vrouwen zelf,

maar ook voor politie en rechters. In Addis Abeba staat een opvang speciaal voor jonge meisjes, die in veel
gevallen verstoten zijn door hun familie na een verkrachting. AWSAD vangt ze op en zorgt dat ze naar school
gaan en zichzelf ontwikkelen, zodat ze later op eigen benen kunnen staan.

Ook zorgt AWSAD voor opvang van vrouwelijke slachtoffers van het conflict in het noorden van Ethiopié, in Tigray.
Seksueel geweld en verkrachtingen door met name het Eritrese leger heeft een grote groep vrouwen getroffen.
De verhalen zijn verschrikkelijk en het is des te belangrijker dat AWSAD met steun van internationale donoren dit
kan doen.

Als Soroptimisten ondersteunen we de aanschaf van schoolboeken en ander onderwijsmateriaal.

Door de oorlog is de inflatie hoog en nu grote internationale donoren als de VS en Nederland zich
terugtrekken, is het vergaren van voldoende middelen echt een probleem.

Maar alle kleine beetjes helpen en, zoals Maria dat zegt, het gevoel dat vrouwen als de Soroptimisten zich
om hen bekommeren, is onbetaalbaar.


https://awsadethiopia.org/

