
 
FILMAVOND in Cinema Floralis – Lisse 

Op Internationale Vrouwendag 8 maart 2024    
Inloop vanaf 19.00 uur – Start film 19.30 uur 

 

 
                                                                             
De aanleiding van de Vrouwendag was de massale staking op 8 maart 1908 in Chicago en New York 
van vrouwen in de textiel- en kledingindustrie voor een achturige werkdag, betere 
arbeidsomstandigheden en kiesrecht. Vanaf 1911 staat 8 maart bekend als Internationale 
Vrouwendag, die in 1978 door de Verenigde Naties erkend werd.  Tijdens deze dag  
staan we stil bij gendergelijkheid. 
 
Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek organiseert in samenwerking met Cinema-Floralis – Lisse een 
filmavond en vertoont ‘C’E Ancora Domani’ (‘Er is nog een morgen’), die vanaf donderdag 21 maart 
2024 in de bioscoop te zien zal zijn. Wij beleven dus een mini-première samen met u.  
 

 
 
Kom en maak kennis met ons en waar wij als Soroptimisten voor staan – de positieverbetering van 
vrouwen en meisjes wereldwijd.  

                     

Kaarten kosten € 16 (incl. koffie/thee vooraf en een bijdrage voor het goede doel: Vrouwenopvang 
Rosa Manus – Leiden, waar Soroptimistclub Lisse-Bollenstreek een bijdrage levert voor een week 
zomerkamp voor de vrouwen en kinderen.   
 

Kaarten reserveren bij Cinema Floralis – Lisse kan vanaf circa 10 dagen van 
tevoren via floralislisse.nl/bioscoop/filmprogramma  
 

8 maart 2024 Internationale Vrouwendag  
‘Een wereld, Duizend vrouwen’ 
Verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen uit Nederland maar 
vanuit verschillende culturen. Met sub-thema’s over culturele 
verschillen bij geboorte, huwelijk, werk en dood. Met het thema 
‘Een wereld, duizend vrouwen’ kunnen wij elkaar inspireren, maar 
kunnen wij ook van elkaar leren. 
 

Delia en Ivano wonen met hun kinderen en Ivano’s ziekelijke vader in 
Rome. Het is 1946 en de mensen in de stad balanceren tussen de 
bevrijdingsroes en de tekorten van de voorbije oorlog. Delia is het 
zorgende type die heeft leren omgaan met haar tirannieke man. De 
familie is opgewonden want hun dochter gaat zich verloven. Maar 
alles verandert wanneer Delia een mysterieuze brief ontvangt die 
haar moed aanwakkert om te streven naar een beter leven. 
Klik hier voor de trailer. 
 
Geen loodzware documentaire, maar een leuk avondje uit met een 
boodschap en vooral ook bewustwording! Zeker nu vrouwenrechten 
wereldwijd ingeperkt worden en onder druk staan. 
 
 

https://www.rosa-manus.nl/
https://www.rosa-manus.nl/
https://www.floralislisse.nl/bioscoop/filmprogramma
https://www.youtube.com/watch?v=keMARxKABk0

