
 
 

 

Beste soroptimisten. 

We waren hard op zoek wat we voor vrouwen die in nare posities zitten konden doen. Uiteindelijk 

had een aspirantlid uit Delft die in die wereld werkt, bedacht dat we “verwenpakketjes” voor de 

vrouwen konden maken. Ze zitten ook zo veel mogelijk in isolatie met de kinderen die geen kant op 

kunnen en hun budget is ook niet al te ruim, dus kunnen ze wel wat gebruiken.  

In overleg met de koepel van de Federatie Opvang waar de vrouwenopvang ook in 

vertegenwoordigd is, hebben we aangeboden verwenpakketten te maken voor de vrouwen en 

kinderen. Inmiddels is er met enkele opvangorganisaties die daarop positief hebben gereageerd 

contact geweest. Sommige organisaties hebben nog niet gereageerd, maar ik merk dat die ook druk 

bezig zijn om alles in goede banen te leiden en geen tijd hebben om op zoek te gaan naar een 

Soroptimistclub in de buurt.  

We hebben dus besloten het voortouw te nemen en actief de vrouwenopvang te benaderen met 

onze ideeën. Het voorstel is verwenpakketten te maken, maar in overleg met de vrouwenopvang in 

je regio kun je ook iets anders doen. Wat vooral nauw let is dat ze geen besmette spullen binnen 

willen krijgen. En dus ook zo weinig mogelijk contact tussen personen.  Ook in de “gewone” opvang 

zitten vrouwen die dakloos waren. Dus denk daar ook aan. 

Landelijk wordt alles gecoördineerd door Ineke Mastenbroek Programma coordinator 

programmacoordinator@soroptimist.nl . Houd haar svp op de hoogte van wat je doet of gedaan 

hebt. Met enkele clubs heeft ze al contact opgenomen. 

Bij de inhoud van een verwenpakket kun je denken aan: 

- Huidverzorgingsartikelen 

- Nagelverzorgingsartikelen.  

- Doucheschuim 

- Geurtjes 

- Tijdschriften, ook een beetje op leeftijd afgestemd indien er bijv. ook jonge meiden zijn, bijv.: &C, 

Linda, Glamour, Happinez, Linda. 

- Puzzels, in stukjes of boekjes. 

- Mandalakleurboeken met kleurpotloden. Die kun j ook 

printen met sjablonen van internet. 

Voor kinderen. 

- Knutselspullen, vouwpapier, klei. 

- Kleurboeken met stiften en kleurpotloden 

- Voorleesboeken 

- Verkleedspullen 

- Kinderpuzzels 

- Bordspelletjes 

- Haarversierselen  Zie https://www.my-jewellery.com/nl-nl/ voor inspiratie 

- Ballen, badmintonsets e.d. evt. in overleg met opvang. 

- Knuffeltje. 

mailto:programmacoordinator@soroptimist.nl
https://www.my-jewellery.com/nl-nl/


 
 

 

In overleg met de opvang kun je checken of ze nog een dvd-speler hebben waar ze nog films op 

kunnen afspelen. Ook voor kinderen soms nog wel leuk.  

Wat níet mag zijn brandbare dingen, zoals kaarsen.  

Als het nog voor Pasen lukt, kun je nog wat lekkere dingen voor Pasen of paasversierspullen 

brengen. 

Een idee was ook om via een lokale leverancier spullen te regelen die je als club dan betaalt. Denk 

aan een bloemist die plantjes kan leveren of een bakker die wat lekkers kan brengen. 

Ze zijn erg bang voor besmetting dus: 

Was je handen vóór je in gaat pakken. Plak een datumsticker op een pakket en geef het pas 

minstens 2 dagen later af of zeg dat ze het laten staan totdat het verantwoord is. En natuurlijk 

moet alles gewoon goed schoon zijn. 

Maak er wat moois van! Succes! 

 

  

 

 


